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Feest van Herkenning 

In de eerste helft van April is er een tentoonstelling 
van Iconen in de Vermaning van Den Hoorn.  
Iconen zijn schilderijen uit de Oosters-orthodoxe kerk 
van bijbelse en kerkelijke mensen. De iconen in Den 
Hoorn zijn geschilderd door Joke Moonen die in Den 
Burg woonde. Maar als het goed is, is dat nergens 
aan te zien. Normaal zet een kunstschilder haar 
handtekening op het schilderij, maar op icoon doe je 
dat niet. Gewoonlijk krijgt elke kunstschilder een 
eigen stijl van schilderen. Neem bijvoorbeeld Blok 
van de Velden, bijna al zijn schilderen kun je direct 
herkennen aan zijn penseelvoering. Een ‘Blok’ is een 
kunst-merk geworden. En sommige moderne 
kunstenaars zien zichzelf als het grootste Kunstwerk. 
Bij Joke Moonen zal dat niet zo zijn, want wie Iconen 
gaat schilderen wil zich houden aan de regels van 
het schildersboek ‘de Hermeneia’ dat op het Griekse 
eiland Athos wordt bewaard. Door die vaste regels, 
lijken alle iconen op elkaar. Het kijken naar iconen 
wordt al heel snel een feest van herkenning. Goud en 
rood zijn de goddelijke kleuren, blauw en groen de 
aardse kleuren. Zo wordt Jezus afgebeeld in een 
rood onderkleed omdat hij als God is geboren. Maar 
hij draagt er een blauwe mantel overheen, want Hij 
heeft zich aan ons op aarde als mens laten zien. 
Maar is het niet in de bijbel verboden om een 
afbeelding te maken? In de 10 geboden staat immers 
dat je geen beelden zult maken, geen godenbeelden, 
geen beeld van wat in de hemel is, geen beeld van 
wat op aarde is, of in het water onder de aarde? Die 
discussie hebben ze ook in de Oost-Europese kerken 
gevoerd. In de 9de eeuw hebben ze besloten dat het 
wél mocht omdat, in de mens Jezus de Messias zich 
had laten zien. En wie dan ging schilderen beperkte 
zich wel tot de regels van het Iconenschilderen. Het 
schilderen begint steeds met een gebed en dan gaat 
het bidden verder in het schilderen. 
Op bladzijde 2 van het februari nummer van het 
Tesselskerkblad waren al twee prachtige iconen te 
zien.  Als ‘kijkwijzer’ volgen hier een paar 
signalementen om te herkennen. Óf deze iconen ook 

in de Vermaning 
hangen, kan ik 
natuurlijk niet 
met zekerheid 
zeggen, maar ik 
verwacht ze er 
wel. 
 
De bekendste 
ikonen zijn die 
van Jezus en 
zijn moeder. in 
de Oosters 
Orthodoxe 
kerken wordt de 
moeder van 
Jezus, ‘Moeder 

Gods’ genoemd. Dat is voor ons wel even wennen, 
maar wanneer je bedenkt dat Jezus ook God is, dan 
is het wel te begrijpen.  De kleine Jezus zit meestal 
op de arm van zijn moeder. Omdat hij met een 
volwassen geest wordt geboren wordt hij ook als 
volwassene afgebeeld. Met één hand houdt het 
Christuskind vaak een schriftrol vast terwijl de andere 
hand een zegenend gebaar maakt. Vaak heeft hij een 
kleine voet en een grote voet. Hij is immers niet 
alleen mens (klein) maar ook God (groot). 
 
Soms zit Jezus recht op, soms buigt Maria haar 
hoofd in een 
liefkozende houding 
naar het kind en raken 
hun wangen elkaar 
teder aan.  Alles heeft 
een associatieve 
betekenis. Fier rechtop 
staat voor de macht die 
het kind van God 
gegeven is. De 
liefkozende houding van 
de moeder Gods drukt 
erbarmen uit, maar in 
haar peinzende houding 
kijkt Maria langs het 
kind, alsof ze ziet welk 
lijden haar kind te 
wachten staat. 
 
Een engel herken je 
aan vleugels want een 
engel is een 
boodschapper die iets 
komt brengen. De engel 
Gabriel heeft een 
boodschap voor Maria. 
De gouden sterren op 
de schouders en het 
voorhoofd van Maria, 
zijn sterren van God. 
Het worden ook haar 
maagdelijke sterren 
genoemd. Op de ikoon 
van de geboorte van 
Christus kun je altijd ook 
de Moeder ten voeten 
uitvinden, zittend of liggend. 
 
Met Palmpasen gaat Jezus 
op een ezel (of is het hier 
een paard?)  naar de stad 
Jeruzalem. De poort, muren 
en de daken van de huizen 
zijn te zien. Mensen uit de 
stad verwelkomen Jezus met 
palmtakken in de hand, 



 3 

kinderen ( of: ‘Wat zijn wij klein’) spreiden hun kleren 
uit op de grond en 
klimmen in de bomen. 
Vaak zie je de leerlingen 
Jezus volgen. Tegenover 
de stad is de Olijfberg 
geschilderd. 
 
 
 
Er is géén Paas-ikoon 
waarop de opstanding 
van Jezus uit het graf te 
zien is. In plaats daarvan 
wordt de nederdaling ter 
helle afgebeeld. Jezus 
staat hier op de deuren 

van de poort van de onderwereld. Hij bevrijdt hier de 
mensen die al gestorven zijn. Te zien zijn mensen uit 
het Oude Testament, zoals Adam, Eva, Mozes en 
David (Vaak mét kroon). Jezus neemt ze bij de hand 
of pols om ze naar de hemel te brengen. De puntige 
ellips of amandel-vorm om Jezus heen vertelt dat hij 
de Opgestane is. 

 
Sint Nicolaas kennen ze ook in de Oosters-
Orthodoxe kerk. Toen wij ooit voor de 
bootvluchtelingen van Oudeschild collecteerden, 
overlegden we met ze waaraan we het zouden 
uitgeven. Sint Nicolaas bood uitkomst: Samen met 
drie Oekrainse moeders kochten we kadootjes voor 
de kinderen. Want Sinterklaas die kenden zij ook, 
hadden ze het steeds over Nicola. Op Ikonen is de 
goed-heiligman heel makkelijk te herkennen: Hij heeft 

een opvallend groot hoofd, zowel in de breedte als in 
de hoogte. Het is een teken van zijn goedheid en 
medemenselijkheid. De grote kruisen op de stola die 
hij draagt hoort 
bij zijn 

bisschopskleding. Veel mensen hebben thuis een 
ikoon van Sinterklaas. 

 
Elia 
heeft 
zich 

teruggetrokken in de woestijn. Zittend voor de 
donkere grot, wordt hij door de vogels gevoed. We 
zien altijd een zwarte raaf die is komen aanvliegen 
met brood in zijn snavel.  
 
Sint George overwint het kwaad dat gesymboliseerd 
wordt door een kruipende draak. Met wapperende 
mantel komt hij aangesneld op zijn paard. Met een 
lans steekt hij het ondier dood. 
 
( Tentoonstelling in Den Hoorn, van 4 tm 15 april, 
Diek 11a, dagelijks van 11-16 uur) Hans Marseille.
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Texel 
 

Bijbelleesuur door Hans Marseille 

Iedere woensdagochtend van 10-11 uur in de 
Doopsgezinde vermaning Den Burg, Kogerstraat 18. 
 
“Als een vreemdeling in Jeruzalem”. Deze uitdrukking 
is aan het bekende paasverhaal van de 
Emmaüsgangers ontleed, dat je vindt in Lukas 
hoofdstuk 24. Daar wordt verteld hoe twee vrienden 
van Jezus na zijn dood met bedrukt gelaat van 
Jeruzalem naar het gehucht Emmaus teruglopen. Ze 
waren voor Pesach, het Grote Nationale 
Bevrijdingsfeest, naar de hoofdstad gekomen. Maar 
nu, na de wrede dood van hun vriend, zijn ze 
helemaal ‘down en out’ en willen ze alleen nog maar 
naar huis. Onderweg praten ze na over wat ze 
hebben meegemaakt. Én ze halen mooie 
herinneringen op aan hun gezamenlijke vriend.  In al 
die herinneringen loopt Jezus met ze mee. Maar in 
hun verdriet hebben ze dat helemaal niet in de gaten. 
Als Jezus dan vraagt wat het onderwerp van hun 
gesprek is, dan antwoorden ze met het gezegde: 
“Bent u dan een vreemdeling in Jeruzalem? En weet 
u niet wat daar is gebeurd?” 
Met die uitdrukking wordt bedoeld dat je volstrekt niet 
op de hoogte bent van het onderwerp van het 
gesprek. Óf dat iemand zich volstrekt niet thuis voelt 
in een (nieuwe) omgeving. Ik vergelijk het maar met 
een bekend liedje van de Britse zanger Sting die dat 
gevoel van vervreemding bezong: I ‘m an 
Englishman in New York. (Ik ben een Engelsman in 
New York)  
Bij toeval las ik dat in 1888 een zekere dominee 
Zeeman uit het Zeeuwse dorp Zonnemaire zijn 
gemeenteleden afraadde deze uitdrukking “Als een 
vreemdeling in Jeruzalem” te gebruiken 
Want er staat eigenlijk wat anders in de Bijbel. De 
uitdrukking die wij gebruiken is een slordige vertaling. 
Er staat in hoofdstuk 24 vers 18: “Bent u dan de 
enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat 
daar is gebeurd?” Want er waren elk jaar met Pasen 
heel veel pelgrims die in Jeruzalem Pasen wilden 
vieren. En velen kwamen ieder jaar terug.  En die 
wisten allemaal wat er gebeurd was op de vrijdag 
voor Pasen. Alleen deze ene wist dat niet?! “Ben je 
de enige die dat niet weet…..?” In de uitdrukking 
wordt ten onrechte de nadruk op het woord 
vreemdeling gelegd. En daarom schreef ds. Zeeman: 
‘Zoowel hierom als om het valsch vernuft dat erin 
doorstraalt is het gebruik van dit spreekwoord af te 
keuren.’ 
 

Muzikale bijeenkomst 10 jaar Liedboek 
o.l.v. cantor/organist Bert Rootmensen 
De tijd gaat snel. Het is nu al (iets meer dan) tien jaar 
geleden dat het nieuwe Liedboek, officieel ‘Liedboek 
- Zingen en bidden in huis en kerk’ werd 
geïntroduceerd. Sommige oude liederen verdwenen, 
een heleboel nieuwe kwamen erbij. Een prachtig 
thema voor de volgende ringbijeenkomst!  

Onder leiding van Bert Rootmensen zullen we oude 
en nieuwe liederen zingen en misschien wel 
aanleren. Rootmensen is cantor/organist van de 
Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. Daar bewijst hij 
al jaren hoe hij mensen zeer tot hun genoegen aan 
het zingen krijgt. 
 
Een ringbijeenkomst is een bijeenkomst van leden 
van een bepaalde regio van de Protestantse Kerk. 
Het streven is om elkaar op gezette tijden rond een 
thema te ontmoeten. Daarbij gaat het om het thema, 
maar ook om het ontmoeten zelf. We moeten 
voorkomen dat we onszelf als plaatselijke gemeentes 
als eilandjes voelen, want kerk, dat zijn we samen. 
Daarbij raken we in deze tijd steeds meer op elkaar 
aangewezen om het kerkelijk leven draaiende te 
kunnen houden. Dan is het belangrijk dat je elkaar 
minstens af en toe tegen kunt komen. 
U ontvangt deze middag een programma(boekje) met 
de te zingen liederen.  
 
Zin om mee te doen?  
Datum: donderdag 25 april 2024. 
Tijd: 16.00 – 18.00 uur  
We sluiten af met een sobere maaltijd: soep en brood  
 
Plaats: Hippolytuskerk , Kerkplein 17 Hippolytushoef. 
 
U kunt u opgeven bij Siep Rienstra (uiterlijk 18 april)  
Email: rienstra.siep@gmail.com Telf. 06-20769802  
Graag erbij vermelden of u ook gebruik wilt maken 
van de maaltijd,  
Daarvoor vragen we een bijdrage van € 5,--  
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Ring 
Noordkop van de PKN. 
 
PS.  Zondag 9 juni 0m 19.00 uur een BLØF-dienst in 
de muziektuin te Schagen 
 

Nog 10 sponsors gezocht 
Op de Schuilhut (achter het huisje Mosk) komen 
zonnepanelen te liggen, die de kerk en huisje Mosk 
van stroom kunnen voorzien. We hebben de 
afgelopen maanden naar sponsors gezocht voor die 
panelen. Hotel Opduin, Caritas, de diaconie van de 
Waddengemeente en de diaconie van de 
protestantse gemeente in Den Burg hebben ons 
gesponsord door een of meerdere zonnepanelen à € 
750 voor hun rekening te nemen. Flink wat 
particulieren die liever anoniem blijven deden 
hetzelfde. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. 
Wie o wie wil sponsor zijn van een van de laatste tien 
zonnepanelen? Bent u dat of kent u iemand die dat 
zou kunnen zijn?  
Het banknummer van de diaconie gem. Waal Koog 
Den Hoorn is NL 44 RABO 0362 5095 06. Graag 
o.v.v. zonnepaneel huisje Mosk.  
Diaconie Waal Koog Den Hoorn 
 
 

mailto:rienstra.siep@gmail.com
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Hulp Oost-Europa Texel 
 
Veel vreugde is er gebracht in de Oekraïne door de 
goederen,die we vanaf Texel stuurden. 
En grote dankbaarheid wordt geuit, zoals door een 
familie, die berooid weer thuiskomt en schrijft: 
Nogmaals danken wij jullie voor jullie medeleven en 
vriendelijkheid, om te helpen hen, die nu in moeilijke 
omstandigheden verkeren....Dit is een boodschap 
van een familie die was overgeplaatst vanuit  bezet 
gebied. Wij konden ze voorzien van alles wat zij 
nodig hadden...  Deze boodschap hoort jullie toe!!!  
Dank je dat wij mensen kunnen helpen met wat jullie 
ons stuurden. 

 
Een andere dag deelden we 100 dozen kleding en 
schoenen uit aan families die waren overgeplaatst 
vanuit Mariupol naar Kiev. 
In Kharkiv, dat voortdurend onder vuur ligt, hebben 
wij geholpen in het hospice voor kinderen. Daar zijn 
zieke kinderen in verschillende leeftijden met 

verschillende ziekten. Sommige kankerpatientjes, 
sommige met ouders en sommige zonder ouders. 
Voor deze kinderen brachten we speelgoed, wat 
lekkers,voedsel, leermateriaal,matrassen, kussens 
en beddegoed. 
Deze kinderen leren online dus hebben laptops en 
tablets nodig en die proberen we voor hen te vinden. 
Ook konden wij nodige medicijnen kopen met het 
geld, dat jullie gaven. 
Dankzij de hulptransporten vanaf Texel kunnen wij de 
mensen in nood voorzien van alles wat zij nodig 
hebben. 
DANK JULLIE WEL dat wij de mensen kunnen 
helpen met wat jullie ons sturen! 
 

 
Blij met een kussen van Texel. 
 
Al deze transporten kosten meer geld dan wij 
hebben....... 
Een bijdrage is heel welkom op: NL18 RABO 03625 
21 905 ten name van Hulp Oost-Europa Texel

Wat zullen we kiezen????  
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweeg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
  2 april  14.30 uur  Oudere zusterkring 
  3 april  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  3 april  11.00 uur  Muziek Kom Missie 
  4 april 10.30 uur  Praatcafé de Gollards 
  4 april  13.30 uur  Rembrandtkring 
  4 april  20.00 uur  Broederkring 
  7 april  10.00 uur  Dienst. Zr. Jantien Brouwer-
Huisman 
  9 april  14.00 uur  Studio 
10 april  10.00 uur  Bijbelleesuur 
10 april  11.00 uur  Muziek Kom Missie 
10 april  boot 16 uur  Regiobijeenkomst Dopersduin 
11 april  14.30 uur  Ledenvergadering 
14 april  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
16 april  14.00 uur  Doperszaaigoed 
17 april  10.00 uur  Bijbelleesuur 
17 april  11.00 uur  Muziek Kom Missie 
21 april  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
21 april  16.00 uur  Concert Margaretha Clement 
24 april  10.00 uur  Bijbelleesuur 
24 april  11.00 uur  Muziek Kom MIssie 
24 april  14.00 uur  Zusterkring 
25 april  13.30 uur  Rembrandtkring 
25 april  19.30 uur  Kerkenraad 
28 april  10.oo uur  Dienst. Br. Rinus Kuiper 
  1 mei  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  1 mei  11.00 uur  Muziek Kom MIssie  
  5 mei  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
  8 mei  10.00 uur  Muziek Kom MIssie 
12 mei  10.00 uur  Dienst. Ds. Geertje de Vries 
 

Vooruitblik in 100 woorden. Hans Marseille 

Het Klarinetten Koor uit Arnhem speelde op 
zondagochtend 17 maart in de dienst. We gingen met 
Jezus op weg naar Jeruzalem en in elk dorp dat we 
aandeden stonden de 19 klarinettisten ons weer op 
te wachten. Van Bethsaida, naar Kapernaüm, 
Nazareth, Melaatsendorp, Jericho, Jeruzalem, 
Emmaüs en opnieuw naar Jeruzalem. We waren met 
92 mensen onderweg en overal was het een drukte 
van belang. Aan tafeltjes rustten we uit en dronken 
we koffie. Een groepje muzikanten verzamelde zich 
om de piano. Door het gezellige geklets klonken 
vrolijke klanken. Een enkeling onttrok zich aan de 
drukte en zocht de Luwte op. Met de naam ‘De 
Luwte’ wil ik de grote-koffie-kamer waarderen als 
rustige ruimte om even verder te praten. 
       

Regiobijeenkomst in Dopersduin 
Op woensdag 10 april is de volgende 
regiobijeenkomst op Dopersduin. We gaan daar per 

auto naar toe. Heen boor 16.00 uur, terug boot 21.30 
uur. Opgeven bij zr. Anneloes Visman, 
info@dgtexel.doopsgezind.nl, tel. 315670. Vervoer 
wordt onderling geregeld. Er is daar een 
broodmaaltijd met soep erbij, waarvoor een vrijwillige 
bijdrage wordt gevraagd.   
 

Ledenvergadering 
Op donderdag 11 april wordt de ledenvergadering 
gehouden. In het voorjaar zijn dan aan de orde de 
jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en 
voorganger. 
Aanvang 14.30 uur 
Alle leden en vrienden van onze gemeente 
ontvangen hiervoor een uitnodiging op papier. 
 

Vakantie 
Vanaf maandag 6 mei zijn Wikke en Hans een 
weekje met meivakantie. Indien nodig kunt u contact 
opnemen met iemand van de kerkenraad. 
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Zusterkring 28 februari 2024 

Er waren een aantal afwezigen, maar we zaten met 
een mooi gevulde kring in het zaaltje. 
Na een gedicht, de mededelingen, notulen, een lied 
was het pauze. Geke trakteerde op elfstedenkoek 
vanwege een huwelijksjubileum. 
Na de pauze verzorgde onze voorganger, ds. Hans 
Marseille, het programma bedacht door Jelien van 
Dopersduin. Thema; het is de tijd van … We kregen 
allemaal een kaart met acht gekleurde cirkels waarin 
een woord stond: schoonmaken, creëren, bloeien, 
siësta, geven, mijmeren, luisteren en sprankelen. 
Welke persoon vonden we dat bij elk van de woorden 
paste. Welke cirkel sprak onszelf het meeste aan. 
Voor elke cirkel was weer een vervolgblad met uitleg. 
In groepjes van 2 zusters met dezelfde gekozen 
cirkel bespraken we dit nieuwe blad. Daarna nog een 
nagesprek met zijn allen. Er is heel wat gepraat / 
verteld deze middag. Een erg leuk thema bleek wel. 
Hans werd bedankt met een attentie. 
 

Broederkring Het Voedselbos Texel, 
Middellandse weg. Door Dirk Kievit. 
Om 20.00 uur precies opende br. Fer de bijeenkomst 
met een gedicht van een onbekende dichter “Frisse 
Jongen Twijgen “wanneer we naar buiten kijken 
begint alles weer een beetje uit te lopen. Notulen van 
vorige bijeenkomst voorgelezen goed gekeurd met 
een kleine opmerking over de lengte hiervan. 
Intekenlijst voor de Paasmaaltijd laten rondgaan. 
Afkondiging dat er met meerderheid van stemmen is 
besloten om met ingang van september a.s. de 
bijeenkomst van de donderdag avond naar de 
woensdagmiddag te verschuiven. Intussen was de 
avondverzorger Jacco Boersen binnengekomen 
welke gelijk met zijn vertelling over het Voedselbos 
kon aanvangen. 
Op 1 januari 2022 heeft Jacco het bedrijf van zijn 
moeder overgenomen waaraan zijn ouders 28 jaar 
geleden zijn begonnen, doordat zijn vader 8 jaar 
geleden verongelukte bij, het maaien van de sloot 
was zijn komst dringend gewenst om het bedrijf voort 
te zetten. Hij studeerde aan de Technische 
Universiteit van Delft voor Industrieel ontwerper. 
Werkte bij Brunel Solar Team. Waardoor hij diversen 
uitvindingen in het Voedselbos kon toepassen. Lange 
rijen aardbeien (wel 3 KM) Tientallen Fruitbomen, 
Notenbomen struiken met Bramen, Rode Bessen, 
Josta Bessen en in de Kas Snoepkomkommers-
Aubergine, Pruimen, Perziken en voor de Kinderen 
een Kabouter pad. Ook is het nog mogelijk dat hij 
overdekt Kersen gaat telen. En dat alles met eigen 
ontwikkelende meststoffen en tegen luis ontwikkeld 
UV licht. Ook is op het bedrijf een winkel waar al hun 
producten verkocht worden. De avond was ook deze 
keer zeer interessant met een super verteller, br. Fer 
bedankte Jacco hiervoor en overhandigde hem een 
geschenken bon waarna we nog gezongen hebben 
lied 900 A. Waarna eenieder een welthuis 
toegewenst. 
 

Theemiddag op 5 maart 2024 door Riny Wielinga. 

Er waren heden 8 dames plus Hans aanwezig. Hij 
deelde een groen en nog een rood kaartje uit. 
Groen betekende “ja” en rood “nee”. Het onderwerp 
was vandaag: AUTISME. 
Hij wilde van ons de antwoorden op zijn vragen 
horen. 
1. Autisten hebben veel te verwerken, omdat ze de 
prikkel van buiten niet filteren. 
2. er zijn verschillende soorten autisme. 
3. met alcohol komt de wereld minder hard binnen 
ook bij autisten? 
4. moeten ze dit bij een kennismaking aangeven, dat 
ze autistisch zijn? 
5. Is het erfelijk? 
6. Autisten sluiten zich van de buitenwereld af om 
zichzelf te beschermen? 
7.  Zoeken autisten rust en regelmaat? 
8. Ze kunnen niet tegen onverwacht veranderen? 
9. Ze hebben totaal geen empathie. 
10. Bij een autist volgt de lichaamstaal niet de 
innerlijke gevoelens. 
enz. wel 20 vragen. 
Daarna kregen we een kopje thee met een traktatie 
van Christien. Een heerlijk paaseitje en bij de koffie 
was er eigen gebakken koek. Heerlijk. 
Als je erg oud wordt kun je tekenen krijgen van 
authisme, want je gaat jezelf wel eens 
Controleren en dit klopt.   
Nu hadden we nog de tweede helft voor te lezen van 
het luisterboek: Le petit Lumière, het lichtje van het 
huis in de verte, waar een kind van 6 jaar helemaal 
alleen woonde en alles zelf deed. Nu is de man, die 
dat iedere avond zag binnengelaten door een zeer 
oude man, die vertelde van het kleine jongetje zijn 
levensverhaal en hij eindigde bij het heden. Toen was 
hij bij het eind van zijn leven. De platen waren alleen 
om de spanning erin te houden. Maar de voorlezer 
kreeg een kleine hint in het Frans of in een andere 
taal. 
Mijn fantasie was, dat je alleen maar platen had en in 
alle landen van de wereld kon begrijpen, maar er was 
een klein zinnetje, die de voorlezer alleen zag en 
ditmaal in het Frans, want daar had Hans het boek 
gekocht. Het was een “open“eind. De tekenaar had 
er prachtige platen bij gemaakt. 
Hier kun je kinderen heel rustig en stil door krijgen. 
Het was weer laat geworden en we wensten elkaar 
wel thuis en tot de volgende keer. 
 

Doperszaaigoed door Hans Marseille 

We nodigen muzikanten uit die ons meer kunnen 
vertellen over de muziek waar Albert Schweitzer het 
meest van hield. Twee maanden geleden was 
Elisabeth Waverijn op bezoek. Zij vertelde over haar 
levensweg door de muziek, tot nu toe. Samen 
luisterden we naar de 10 ‘bekendste’ stukken muziek 
van Bach. Soms hoorden wij door de bomen het bos 
niet meer, maar elke keer wist zij er weer iets 
bijzonders te vertellen. Ook heeft ze zelf op de piano 
gespeeld om ons te laten horen wat ze net verteld 
had. Op de piano liet ze de ontwikkeling van Bach 
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naar Haydn horen. En toen wij er om vroegen zong 
ze ook nog een liedje dat ze geschreven had en dat 
ze op Texelpop op de Krim zou gaan zingen. Het was 
echt heel leuk. 
 
Vorige maand kwam Dyo Wassink, die net als Albert 
Schweitzer bezig is oude orgels te redden. Eerst het 
orgel van Oosterend, nu Oudeschild en straks Den 
Burg. Hij vertelde hoe hij als boerenzoon uit Twente 
in de bouw ging werken om zijn geld te verdienen. 
Tegelijkertijd bleef zijn muzikale talent hem roepen. 
Wanneer het over muziek gaat dan wint bij Dyo zijn 
enthousiasme het van zijn bescheidenheid. 
Gepassioneerd vertelde hij hoe hij in de kerkmuziek 
is groot geworden. We lazen met hem drie citaten 
van Schweitzer over geloven en de muziek van Bach.  
In zijn eigen woorden vertelde Dyo, dat je God niet 
kunt zien en niet kunt vastleggen en dat je over God 
eigenlijk niks te zeggen hebt. Maar dat je met muziek 
(en dichterlijke taal) veel meer het geheim van God 
nabij kunt zijn.  Tenslotte speelde hij voor ons op de 
piano wat Albert Schweitzer in Lambarene speelde. 
Daarna beklom hij het orgel om een koraal uit de 
lijdenstijd voor te spelen. Het was zeer lustig en 
leerzaam. 
 
De volgende keer, dinsdagmiddag 16 april, komen 
Hendrik Snel en Janolda Hogendorf vertellen over de 
Mattheus-passion.  Hendrik is een gepassioneerde 
organist die regelmatig speelt in verschillende 
gemeenten. Hij is oud onderwijzer en enthousiast 
verteller uit Meppel. Janolda speelt vanaf haar 18e 
dwarsfluit. Sinds 2017 vertellen ze voor wie wil op 
een middag over hun gezamenlijke interesse: de 
Mattheus Passion van J.S. Bach. Ze zullen de 
hoogtepunten voorspelen en vertellen over hoe mooi 
de muziek onder tekst is gecomponeerd. Wanneer u 
dit leest, en nieuwsgierig wordt, u bent van harte 
welkom. Ook al is het maar één keer voor proef. De 
koffie én thee staan klaar op derde dinsdagmiddag 
van april. 
 

Studio door Hans Marseille 

We lezen het gesprek met Klaartje Kruijff over de zin 
van haar leven. In een eerder interview met Gemme 
Burger van de Kanttekening vertelde ze over haar 
geloof: 
“Mijn geloof in God betekent dat ik ervan overtuigd 
ben dat er een mysterie is dat groter is dan ikzelf.” 
Geloven is een gevoelskwestie meent ze. “Het 
mysterie is er, dat geloof ik. Ik ben onderdeel van dat 
mysterie. En dat is natuurlijk het moeilijke, want 
geloof is natuurlijk wat anders dan weten. Het is een 
diep gevoel en besef. Verder dan dat ga ik niet. Het is 
aan categorieën en woorden voorbij.” Volgens Kruijff 
is het belangrijk dat mensen het geloof niet 
dichttimmeren met dogma’s en stelligheden. “Voor 
mij is dat niet waar geloven om gaat. Ik vind de 
opstanding van Jezus een diep kwetsbaar en 
prachtig verhaal, maar om te zeggen dat een christen 

daar letterlijk in moet geloven, nee. Ik zou daar 
ruimte in laten. Juist als je dat doet komt het aan op 
het echte mysterie van leven en dood. Dan zijn we 
niet bezig met daar woorden voor te zoeken, maar 
accepteren we dat sommige dingen woorden te 
boven gaan.” 
Eén van de vragen voor ons is natuurlijk hoe zij dit 
geloof verbindt met de zin van het alledaagse leven. 
 
Rembrandtkring door Hans Marseille 
We komen twee keer bi elkaar in deze maand en 
bekijken een ets, een schilderij en potloodtekening 
van Isaak. 
 
 

Concert van Margaretha Clement  

 
 
Zondagmiddag 21 april 16.00 uur  
Doopsgezinde kerk Den Burg toegang vrij. 
 
Margaretha Clement (2000) werd geboren in een 
muzikale familie in Middelburg, Zeeland. 
Het concert in 2023 ging niet door vanwege haar 
eindexamen op het Conservatorium van Den Haag. 
Gelukkig is ze met glans geslaagd en nu is ze vrij om 
op Texel te komen musiceren. Wij kijken uit naar haar 
komst. Op zondagochtend daarvoor kunnen we 
alvast kennis met haar maken en zij met ons.   
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Protestantse Gemeenten Texel 
 

Samenwerking 
De vorige keer heeft u hier uitgebreid kunnen lezen 
over de samenwerkingsovereenkomst, die we als 
protestantse gemeentes op Texel willen sluiten met 
betrekking tot de taken van het College van 
Kerkrentmeesters. We willen op dat gebied 
samendoen wat samen kan en lokaal doen wat lokaal 
moet. En van beiden hebben we in de overeenkomst 
een lijst opgenomen, die natuurlijk niet in steen 
gebeiteld staat. Iets wat we nu nog beter apart 
kunnen doen, kan in de toekomst wellicht beter 
gezamenlijk opgepakt worden. We beschouwen deze 

overeenkomst dan ook als een groeimodel in het 
proces van verdere samenwerking.  
Maar eerst bent u nu als gemeente aan het woord. 
Hoe kijkt u aan tegen deze overeenkomst in het 
bijzonder en tegen samenwerking in het algemeen? 
In de week na Pinksteren zullen er in alle drie de 
gemeenten gemeenteavonden gehouden worden om 
u als gemeente te horen. Het tijdstip en de plaats 
zullen voor die tijd vermeld staan onder de 
afzonderlijke gemeentes. We hopen op inspirerende 
ontmoetingen. 
Marjan Nicolay-Mosk 
Evert van Leersum
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Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email 
wikke.huizing@outlook.com 
Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email 
voorzitter.pkn.denburg@texel.com.. 
Scriba: mevrouw Ank van Putten, Vaargeul 26, 1791 HB, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl 
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577, 
email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:  

 Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  

 Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720  
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761. 

Redactie kerkblad: Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK, email corriehordijkkoster@gmail.com 

Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Ank van Putten, 
tel. 0222-313990, email  

Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl  
Website https://www.pkndenburg.nl 

 

Kerkdiensten  

Zondag  7 april 
 
 

9.30 uur Ds: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e EDW project Texels inloophuis, 
2e kerk, 3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

Zondag 14 april 
 

9.30 uur Ds: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e Wereld Diaconaat KIA, 2e Quotum, 3e 
onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

Zondag 21 april 
 

9.30 uur Ds: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e Hospice Texel, 2e kerk,  
3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

Zondag 28 april 
 

9.30 uur Ds: ds. R.J. Blaauw uit Heiloo 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e KIA Oekraïne, 2e kerk, 
3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

Zondag   5 mei 
Gezamenlijke dienst met  
Doopsgezinde Gemeente 

10.00 uur Ds.: ds. H. Marseille  
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: zie zondagsbrief 
Zondagsbrief: Tineke Ramaker 

Donderdag 9 mei 
Hemelvaartsdag 

9.30 uur Ds.: ds. I. v. Loo uit Hoogkarspel 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e bloemengroet, 2e Jong Protestant, 3e 
verwarming 

 
Agenda  

   

Woensdag 3 april 19.30 uur Moderamen in de Schakel 

Maandag  8 april 19.45 uur  Cantorij in de Burght 

Dinsdag 9 april 15.00 uur Geloofsgesprek in de Schakel 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:corriehordijkkoster@gmail.com
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
https://www.pkndenburg.nl/
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Woensdag 10 april 19.30 uur Kerkenraad in de Schakel 

Maandag 15 april 19.45 uur  Cantorij in de Burght 

Dinsdag 16 april  19.30 uur Overleg zomerkerk in de Schakel 

Woensdag 17 april 16.00 uur Diaconievergadering in de Schakel 

Maandag 22 april 19.45 uur Cantorij in de Burght 

Vrijdag 26 april Voor 17.00 uur Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk 

Maandag 29 april 19.45 uur uur Cantorij in de Burght 

Woensdag 1 mei  19.30 uur Moderamen in de Schakel 

Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.  
 

Van de predikant 
 

Bij de diensten 
Sinds een paar jaar is een oude traditie hervat; een 
gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde 
Gemeente. Dit jaar valt die op zondag 5 mei. De 
dienst vindt plaats in onze kerk De Burght en ds. 
Hans Marseille gaat vóór. 
Let op!: de dienst begint om 10.00 uur! 
 

Vakantie predikant 
Van maandag 6 t/m maandag 13 mei hebben Hans 
en ik een weekje vakantie. We zijn dan in het 
buitenland. In voorkomende gevallen kunt u contact 
opnemen met de collega’s van de buurgemeenten, 
en/of met de kerkenraad.  
 

Pastoraat 
Een aantal mensen uit onze gemeente die met acute 
gezondheidsproblemen hebben te maken (gehad), 
hebben een nieuw evenwicht gevonden. Niet 
allemaal geheel hersteld; er is blijvende schade, 
maar pijn en gevaar zijn voorbij. En voorzichtig 
nemen ze weer deel aan het (gemeente)leven. Daar 
zijn we blij om! En we wensen hen zo mogelijk nog 
meer herstel dan wel bemoediging om met de 
beperkingen te leven.  
Regelmatig worden berichten gedeeld van geboorten 
van kleinkinderen, filmpjes van mooie momenten in 
gezinnen, kinderen die trouwen of anderszins iets te 
vieren hebben met hun ouders en familie. Dat is altijd 
mooi om met elkaar mee te maken en elkaar te 
kunnen feliciteren! 
En er zijn ook de berichten over zorgen en rouw. Een 
zoon die ziek is, een zus die sterft, een partner die 
niet meer thuis kan wonen. Aandacht voor elkaars 
verhalen en meeleven….het is zó belangrijk en zo 
eenvoudig. Het doet goed om te merken dat dit volop 
gebeurt. 
Wikke Huizing 
 

Zin in Film (verslag) 

’45 years’ was de titel van de film die we zagen op 27 
februari jl. Ze slaat op het huwelijksjubileum dat Kate 
en Geoff aan het voorbereiden zijn. Een harmonieus 
en liefdevol huwelijk, van nauw verbonden mensen. 
Tijdens de laatste week vóór het feest komt er echter 
een brief voor Geoff waarin de vondst van het 
lichaam van zijn vroegere vriendin wordt gemeld. 
Tijdens een wandelvakantie is zij in Zwitserland in 
een gletsjerspleet gevallen. De gletsjer is, door 
klimaatverwarming, grotendeels gesmolten. Hij is er 

erg van ontdaan. En gaandeweg ontdekt Kate dat 
Geoff veel heeft verzwegen over zijn relatie met deze 
Katya. (Bijvoorbeeld dat ze zwanger was) En dat hij 
haar nooit is vergeten en in Kate (let ook op de 
naam) een bijna letterlijke vervanging van zijn grote 
liefde heeft gezocht en gevonden. Dit plaatst de 45 
jaar van hun huwelijk in een ander daglicht. Wat 
vieren ze eigenlijk? Voor Kate is het een grote 
desillusie. Want wie is zij in dit huwelijk? Terwijl Geoff 
alles bagatelliseert en na een simpel excuus doet 
alsof er niks veranderd is.  
Het gesprek na de film ging over trouw, vertrouwen 
en eerlijkheid. Niet als abstracte begrippen maar heel 
concreet binnen de karakters en verhoudingen van 
deze twee mensen. Voor wie hadden we het meeste 
begrip? Hoe moesten deze mensen verder? Kon dat 
nog wel?  
Wikke Huizing 
 

Praatcafé 7 maart (verslag) 

Het maandelijkse Praatcafé in De Gollards wordt 
goed bezocht. Deze keer was ds. David Lodder 
(Baptistengemeente) te gast. Hij gaat meedoen in het 
rooster van voorgangers en wilde graag een keer 
meelopen om te zien hoe het gaat. Het thema was: 
“Heilige momenten”. Aan de hand van een paar 
voorbeelden bespraken we uit eigen ervaring welke 
momenten of ervaringen voor ons ‘bijzonder’ waren. 
In de zin van dat ze meer betekenden dat de kale 
feiten alleen. We ontdekten dat verhalen over die 
momenten vaak verbonden zijn aan een voorwerp. 
Dat voorwerp verwijst. En het verwijst bijna altijd naar 
een relatie. Heilige momenten beleef je eigenlijk nooit 
in je eentje, maar met anderen. Het zijn momenten in 
een relatie waarin de Ander ook een rol speelt. En 
dat kun je vaak pas (ver) achteraf zo benoemen. 
Mooie verhalen werden zo gedeeld. We besloten de 
bijeenkomst met het lied “De Heer heeft mij gezien, 
en onverwacht…” 
Het volgende Praatcafé is op donderdag 4 april. Ds. 
Lodder heeft dan de leiding.  
Wikke Huizing 
 

Geloofsgesprek Dinsdag 9 april, 15 uur, De 

Schakel 
In ongeveer dezelfde opzet als het Praatcafé bent u 
van harte welkom op dinsdagmiddag 9 april, in De 
Schakel. Met een kop thee bespreken we een thema 
en leggen verbanden tussen bijbel en eigen ervaring. 
Iedereen kan meedoen. Opgave is niet nodig, er is 
altijd plaats.        Gespreksleiding: ds. Wikke Huizing 

 

https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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Van de diaconie 

 
De afgelopen maand mochten wij het volgende 
ontvangen:  
 
25 febr.    Bloemengroet                               €   115,50                                                
03 maart  E. D. W. Texels Inloophuis           €   200,00                                                     
10 maart  Binnenlands Diaconaat                €   105,00                                                  
17 maart  Diaconie                                       €   180,00                                                 
Het “Zendings Kastje”  is ook geopend en de inhoud 
was €  68,50.  Tevens hebben wij een gift ontvangen 
ὰ € 80,00, waarvoor onze hartelijke dank.   
 

Het collecterooster van april 2024.     
Zondag 07 april E.D.W.-project: Texels Inloophuis. 
(Open huis De Deel)                                                                                                                                                                 
Zondag  14 april   Wereld Diaconaat KIA : Goed 
boeren in een lastig klimaat. In het noorden van 
Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te 
verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder 
door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten 
niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms 
valt er te weinig regen, dan weer te veel met 
overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse Kerk van 
Oeganda leert hen droogtebestendige zaden 
gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijenhouden, 
beter samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt 
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks 
bestaan.             
Zondag 21 april Hospice Texel.                                                                                                     
Zondag 28 april KIA Oekraïne – Steun voor inwoners 
en ontheemden: verwoeste huizen, een ontwrichte 
infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. 
De gevolgen van de oorlog gooien het leven en de 
toekomst van veel inwoners overhoop. KIA werkt 
samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne 
die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven 
helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare 
kinderen een veilige plek, delen voedsel en 
medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en 
bieden hulp bij traumaverwerking.                                                                                                                            
Zondag 05 mei Gezamenlijke dienst met 
Doopsgezinde Gemeente. Gegevens over de collecte 
volgen op de Zondagsbrief.                                                                                    
Hemelvaartsdag 09 mei Bloemengroet.                                                                                                        
Zondag 12 mei   E.D.W project Texels Inloophuis.                                                                                                           
Een gift kunt u ook overmaken op het banknr. van de 
Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, graag ovv 
voor welk doel uw gift bestemd is.                          
Namens uw diaconie, Bea Aalders en Anke van 
Harten. 
 

Van de Kerkenraad: 
Op 13 maart. Kwam de kerkenraad weer bij elkaar na 
het avondgebed om 20.00 dat tevens onze opening 
was. Pastoraat Meta heeft weer een deel van haar 
taken op zich genomen en met Karin gaat het ook 
weer de goede kant op. Na het Paaswake is er geen 
paasontbijt maar een kop koffie met een krentenbol. 
De Diaconie heeft zijn Jaarverslag van 2023 in 
gediend. De kerkenraad stelt het Jaarverslag vast. Zij 
gaan kijken om het grote bedrag dat zij van Oiko 

credit terug hebben ontvangen goed kunnen 
besteden. Kerkrentmeesters bereiden een middag 
voor de vrijwilligers voor in september of oktober hier 
hoort U meer over. De samenwerking van het 
Eilandelijke Kerkrentmeesters overleg gaat de goede 
kant op. De Zangdienst die er is geweest was goed 
en veel positieve reacties gekregen. Met Dank aan 
Ria van der Slikke die ons goed ondersteunt heeft. 
Tijdens de ziekte van Jan Kruithof waren wij heel blij 
dat Rachel Vroom Barnard en Johan Ran bij ons 
wilde spelen. De Avondgebeden in de Schakel is 
goed bevallen. Op 25 april is er een Ring bijeenkomst 
in Hippolytushoef over 10 jaar Liedboek het is voor 
alle gemeenteleden. Er komen verkiezingen aan. Er 
wordt een Kiescommissie samen gesteld. Marjan 
Nicolay, John van Bommel en Jan Oosterhof gaan 
deze vormen. Dit Jaar is aftredend en niet meer 
herkiesbaar Arie Maat. Jan Oosterhof blijft nog 2 jaar 
zitten. Wij zijn ook op zoek naar ouderlingen want 
deze groep is wel heel erg klein. Het jaargesprek met 
Wikke was een goed gesprek. En wij gaan met elkaar 
ervoor waken dat de maandag wel haar vrije dag is. 
Wikke sluit deze vergadering met verhaal n.a.v. 
romeinen12. Wees blij met de bleien en ween met de 
wenende. 
 

Van de voorzitter 
 
‘Drie letters, een eeuwigheid verschil?’ 
In vrijwel elke dienst mogen we gezamenlijk het Onze 
Vader uitspreken. En elke keer hoor ik als laatste zin 
‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen’. Zelf spreek ik 
het woord tot niet uit. Bevestiging daarvan vind ik in 
Matheus 6 vers 13 in de Statenvertaling en de NBG. 
En gevoelsmatig hoort dit woordje ook niet in de tekst 
want het zou betekenen dat het Koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid ergens stopt. En dat lijkt niet 
de bedoeling. Anderen zullen zeggen dat het niet 
uitmaakt omdat ‘de eeuwigheid’ tijdloos is en dat het 
woord ‘tot’ daaraan niets verandert. Dus maken deze 
drie letters een eeuwigheid verschil? Mijn antwoord 
daarop is ‘ja’, zoals ik hiervoor uiteenzette. Maar of u 
het wel of niet uitspreekt: de intenties zullen bij 
iedereen hetzelfde zijn: fijn dat we ons in Gods 
Koninkrijk voor altijd geborgen mogen voelen. 
Marjan Nicolay-Mosk. 
 

Van de kerkrentmeesters 
 
Collecten van februari: 
Kerk         € 231,70 
Onderhoud gebouwen en verwarming:  € 221,17 
Als u thuis meekijkt met de kerkdienst dan ziet u het 
Givt logo rechtsonder op uw scherm. Met enige 
regelmaat zien we een bijschrijving van Givt. Hartelijk 
dank dat u de collecten op deze manier wilt 
gedenken!  Heeft u vragen hoe dat werkt dan kunt u 
die vinden op onze website bij ALGEMEEN, 
KERKRENTMEESTERS. Maar de penningmeester 
even bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
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Matthäus Passion 

 
 
Omdat het podium te klein was voor alle koorleden, 
orkest en solisten waren op zaterdag 16 maart de 
stoelen in de kerkzaal helemaal omgedraaid. De 
goed gevulde kerkzaal kon genieten van de Mattheus 
Passion, welke werd uitgevoerd door het jubilerende 
Dudok Ensemble uit Hilversum. Bij binnenkomst was 
er de mogelijkheid om een uitgebreid tekstboek(je) te 
kopen zodat men woordelijk mee kon lezen wat de 
solisten zongen. Dat maakt dat je dit concert over het 
lijdensverhaal van Christus nog intenser kon beleven. 
Geweldig dat we zo'n Ensemble in ons midden 
mochten hebben!! 
 

 
 
Een woord van dank aan nogal wat vrijwilligers is wel 
op zijn plaats. Er zijn maanden aan voorbereiding 
aan voorafgegaan, een kerkzaal 'verbouwen' is een 
aardig karwei en de verlichting moest worden 

aangepast. Ook De Schakel is helemaal aangepast 
om koor, orkest en solisten te kunnen ontvangen. In 
de pauze is iedereen van koffie en thee voorzien. Fijn 
dat we als gemeente nog zoveel mensen hebben die 
dat mogelijk kunnen maken!! 
 

 
 

Fiscus 
Gemeenteleden die hun belastingformulier nog 
moeten invullen en hun bijdrage aan onze kerk als 
gift willen aftrekken van de belasting hebben het 
ANBI-nummer van de kerk nodig: 
Diaconie van de Protestantse gemeente te Den 
Burg   RSIN  842 135 453 
Kerkrentmeesters: Protestantse gemeente te Den 
Burg   RSIN 824 135 347 
Op onze website is uitgebreidere informatie terug te 
vinden:  https://www. pkndenburg.nl   ALGEMEEN,  K
ERKRENTMEESTERS. 
 

Incasso Kerk Balans 
Al geruime tijd is er de mogelijkheid om uw vrijwillige 
bijdrage per incasso te laten verzorgen. Met de 
afgelopen actie van Kerkbalans hebben t.o.v. vorig 
jaar meer gemeenteleden van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. U vult op het toezeggingsformulier 
in welke maand(en) u een bedrag wilt laten 
afschrijven. Vóór de eerste afschrijving ontvangt u 
van ons een brief waarin uw toezegging nogmaals 
wordt vermeld. En mocht het een keertje niet goed 
uitkomen dan geeft u ons een berichtje en kunnen we 
het zo weer voor u aanpassen. 
TIP: Als u uw bijdrage gespreid wilt voldoen dan is 
het voor u en voor ons gemakkelijk om dat b.v. in 10 
maanden te laten afschrijven. Bijvoorbeeld 
maandelijks van februari t/m november. Januari is 
lastig te incasseren en december is een dure 
maand!     
Het kerkbalans team: Marga Drijver, Bea Aalders en 
Douwe Kooiker. 
 
 
 

https://www/
http://pkndenburg.nl/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  
 

Eerstelingen 
 
Het Pinksterverhaal van Lucas zinspeelt, behalve op 
de gave van de Thora op de Sinaï, vuur, en het 
Babelse gebabbel, de vele talen, ook op het oogst-
karakter van het feest. De eerstelingen van de 
zeventig volken - door Lucas wordt een aantal met 
welbehagen opgesomd (Handelingen 2:9-11) - 
worden binnengehaald. Zij zijn de oogst van Christus’ 
leven, dood en opstanding.  
Christus zelf is het begin van de oogst, want hij is de 
eersteling die opgewekt werd uit de doden1. In zijn 
voetspoor staan de volgelingen op. Ook zij zijn 
eerstelingen2. Eersteling (Gr. aparchè) is een 
technische term, die verwijst naar het 
eerstelingenoffer. Het eerste en het beste van de 
oogst, maar ook bijvoorbeeld het eerste van de wol 
van schapen (Deuteronomium 18:4) moesten aan de 
Eeuwige gegeven worden.  
I.  Corinthiërs 15:20,23 
----2. Romeinen 16:5, I Corinthiërs      
16:15, II Thessalonicenzen 2:13,      
Jacobus 1:18, Openbaring 14:4 
Wie de teksten in verschillende vertalingen naleest, 
zal zien dat niet overal het Griekse woord aparchè 
met ‘eersteling’ is vertaald. De NBV doet dat 
nergens, de Naardense Bijbel overal. Twee uitersten. 
Daar hebben de vertalers omstandige argumenten 
voor. Inderdaad vervlakte deze betekenis in het latere 
Grieks tot ‘eerste’. We kunnen echter aannemen dat 
de Joodse schrijvers van het Tweede Testament bij 
aparchè precies aan ‘eersteling van de oogst’ 
dachten. 
Het eerstelingenoffer drukte uit, dat de aarde en wat 
deze opbrengt geen bezit zijn, maar een gave van de 
Eeuwige. Ook de eerstgeborene van de mensen en 
de eerstgeboorte van een dier zijn de Eeuwige 
gewijd. 

Gods eerstelingenoffer 
Er is een bekend en opmerkelijk woord van Paulus: 
Want wij weten dat heel de schepping 
mee-zucht en mee in barensnood is 
tot nu toe. 
En niet alleen zij, nee, ook wijzelf die 
de eerstelinggave van de Geest bezitten; 
ook wij zuchten over ons eigen lot 
zolang wij nog de aanneming 
tot zonen-en-dochters (kindschap, NBG) 
moeten afwachten,  
de loskoping van ons lichaam.  
(verlossing van ons lichaam, NBG) 
 Romeinen 8:22-23 NA 
 
Dat is een merkwaardige en onverwachte omkering 
van gever en ontvanger. Niet mensen geven de 
eerstelinggave aan God, maar God geeft die aan 
ons. De Geest is de eersteling van de oogst van God 
die wij ontvangen. God wijdt zich aan ons toe en 
toont dit door de gave van de Geest. De NBG-
vertaling vond dit blijkbaar zo vreemd, dat ze dit keer 
aparchè niet met ‘eersteling’, maar met ‘eerste’ 
vertaalde. 
 
De verlossing van ons lichaam 
Wat moet er nog geoogst worden na deze gave van 
de Geest? De verlossing van ons lichaam, volgens 
de NBG en anderen. Met die tweede naamval, van, 
wordt niet bedoeld, dat we van ons lichaam áf 
moeten, maar juist dat ook ons lichaam in de 
bevrijding mag delen. 
In Romeinen 8 staat deze eerstelinggave van God 
ook in verband met de bevrijding van de Schepping: 
Want ook de Schepping zal verlost worden... en 
delen in de glorie van de kinderen van God (vers 21). 
De Schepping zucht, wíj verwachten. 
 
Bron: Het geheim van verbeelden, Jan de Jongh 
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                                    Diensten in april 2024                                           
7 april                       
Oudeschild           Waddendienst Zeemanskerk 
                             10.00u.  Voorg.: Ds. G. de Vries 
 
14 april 
Oosterend            Waddendienst Maartenskerk 
                             10.00u. Voorg.: Ds. E.v. Leersum. 
 
21 april 
Oosterend             Maartenskerk    Oosterend ontmoet Oosterend 
                             10.00 uur  Voorg. Ds. Nicolette Vlaming (O’end Fr.),  Ds, E. van Leersum en Ds. G. de Vries 
 
De Cocksdorp       Waddenkerk 
                             10.00u.   Voorg.:  Drs. K.M Dijkerman 
 
28 april 
De Cocksdorp       Waddendienst Waddenkerk 
                              10.00u.  Voorg.: Drs. H.J Boon 
 
 5 mei      Waddendienst Maartenskerk Bevestiging ambtsdragers 
 Oosterend           10.00u.  Voorg.: Ds. G. de Vries 
 
 9 mei                   Waddendienst Maartenskerk (Hemelvaartsdag) 
Oosterend            10.00u. Voorg.: Ds. E.v. Leersum. 

mailto:dsgeertje@gmail.com
mailto:dsgeertje@gmail.com
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Van de predikanten 
 

Bij de tijd 
Het is Pasen geweest. Tussen nu en Pinksteren 
oefenen we het leven vanaf de eerste dag. Wij zijn 
mensen van pasen. Wat er gebeurt, wat wij 
meemaken, heel ons leven staat in het licht van de 
steen is die weggerold en het licht dat is opgegaan.  
Christenen zijn mensen van een hoopvolle weg. Ook 
al gaat die weg, zoals alle wegen, niet alleen langs 
hoogtes, maar ook door dieptes. Nog steeds komt 
het donker dicht op de huid, nog zijn verdriet en 
zorgen niet verdwenen. Leven na Pasen betekent 
weten dat dwars daar doorheen licht gloort en wij niet 
alleen zijn in wat ons overkomt.  
De diensten in april en mei hebben vaak thema’s die 
te maken hebben met het gaan van die weg van 
hoop.  
Op 21 april is er een bijzondere dienst in Oosterend, 
naast de Waddendienst in De Cocksdorp.  
Wij ontmoeten dan gemeenteleden uit het Friese 
Oosterend. Van dorp tot dorp komen we samen en 
dat levert vast interessante ontmoetingen op. De 
viering zal worden opgeluisterd door muziek van de 
Maartenscantorij olv. Jaap van der Slikke en enkele 
koperblazers.  
Vooruitkijkend noemen we alvast van dienst van 5 
mei, ook in Oosterend. Op deze zondag nemen wij 
afscheid van een aantal ambtsdragers, die wij 
danken voor hun inzet en trouw. Ook mogen wij dan 
een aantal nieuwe ambtsdragers bevestigen. Hun 
namen zullen via de zondagsbrief bekend worden 
gemaakt.   
Op 9 mei is het Hemelvaartsdag. Dat belooft een 
bijzondere dienst te worden. Muzikale medewerking 
is er dan van Regina Ederveen op harp. Deze 
landelijk bekende harpiste verzorgt regelmatig 
concerten en werkt mee aan vieringen. Mis het niet! 
 

Iona 
Van 8 tot en met 13 april breng ik een bezoek aan het 
Schotse eiland Iona. Ik ga daar een mini-retraite 
houden in de abdij van de Iona Community. Dit is een 
oecumenische leef- en werkgemeenschap, met veel 
aandacht voor liturgie, gerechtigheid en verbinding. 
Door me onder te dompelen in de prachtige Schotse 
eilandnatuur en de eeuwenoude Keltische traditie 
hoop ik geïnspireerd en opgeladen terug te komen.  
In deze week neemt Evert voor mij waar in geval van 
nood.  
 
In de week van 22 - 28 april hopen Evert en ik samen 
een weekje vakantie te nemen.  
Dan kunt u indien nodig een beroep doen op de 
collega’s van Den Burg en Waal/Koog/Den Hoorn.  
ds. Geertje de Vries 
 

Lectoren 
Afgelopen winter deden wij een oproep voor lectoren. 
Daar zijn verschillende reacties opgekomen. Dat is 
heel fijn. Inmiddels hebben we een leerzame 
oefenavond gehad, waarin de fijne kneepjes van het 

voorlezen uit de bijbel zijn geoefend.  
Vanaf de dienst van Stille Zaterdag is er een rooster 
gemaakt voor de komende maanden. Daarin gaan 
we het werken met lectoren beproeven. Er is nog 
ruimte voor een aantal lezers. Zeker mannen nodigen 
we van harte uit om mee te doen. Vooral in de zomer, 
wanneer er meerdere diensten op een zondag zijn, is 
het nog niet eenvoudig voor elke dienst een lector te 
vinden. Maar hopelijk kunnen we genoeg ervaring 
opdoen, om na een aantal maanden te kijken hoe het 
bevalt.  
Zin om aan te haken? Neem dan even contact op 
met een van de predikanten.  
 

In memoriam Willem de Kort 
Op 28 februari overleed in het Hospice Willem 
Marinus de Kort. Hij woonde aan de Achtertune 3. 
Wim is 68 jaar geworden. Op de kaart stond 
geschreven: Wim een strender VAKMAN in hart en 
nieren. Het woord vakman stond niet voor niets in 
hoofdletters. Ieder die je sprak roemde de 
zorgvuldigheid en het vakmanschap van Wim. 
Betonstorten, timmeren, het dak op op zijn klompen, 
en wat hij deed moest goed en werd goed.  
Naast een vakman was Wim ook een zorgzame man. 
Zijn neven en nichten staken kaarsen aan in de 
dienst. En zij vertelden verhalen over zijn 
gastvrijheid, over de avonturen die ze samen 
beleefden. Vissen en pieren steken op het wad, 
barbecuen in de tuin, vakanties op Texel waren 
onvergetelijke weken. Wat er vooral uit spreekt is de 
aandacht en warmte die Wim voor hen had.  
Zijn familie, zijn geschonken familie, zijn vrienden, hij 
was ze trouw en hij was voor hen allemaal betrokken 
en behulpzaam. 
Tijdens de dankdienst voor zijn leven werden veel 
warme woorden gesproken. Wim had zijn plek, in de 
familie, in het dorp Oosterend. Hij was thuis onder de 
mensen. 
Uit de bijbel lazen we over de schepping. Over God 
die het licht en het donker zijn plaats gaf, het land en 
het water. Op het wad ervoer Wim daar iets van. 
Daar werd voor hem het bijbelverhaal voorstelbaar.  
Aan de God die ruimte schept om te leven, die 
zorgzaam is voor zijn schepping en de bron is van 
liefde en vriendschap, aan die God hebben wij het 
leven van Willem de Kort toevertrouwd.  
Hij wordt gemist. Iedereen die verdriet heeft om zijn 
heengaan bidden wij Gods ontferming toe. 
 
Correspondentie-adres van de familie: A. de Kort, 
Gasthuisbouwing 20, 6991 TR Rheden. 
 
ds. Geertje de Vries 
 

In memoriam Biem van der Vis 
Op vrijdag 22 maart overleed onverwacht Biem 
Cornelis van der Vis. Hij werd 84 jaar. Hij woonde 
aan de Oranjestraat 15, samen met Jannie, met wie 
hij meer dan 60 jaar getrouwd was. Dat diamanten 
huwelijksjubileum hadden zij afgelopen zomer nog 
uitgebreid gevierd met de vele familieleden, vrienden, 
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buren en dorpsgenoten.  
Dat paste bij hem. Hij was een mensenmens, hield 
van gezelligheid en was altijd in voor een praatje. Hij 
was trots op zijn gezin, op de klein- en 
achterkleinkinderen. op het familiebedrijf. Hij maakte 
deel uit van een gemeenschap en daar voelde hij 
zich als een vis in het water. 
Zijn werkzame leven stond in het teken van de 
visserij. Verantwoordelijk en betrokken, zakelijk, maar 
ook emotioneel zette hij zich in. Ook toen hij 
plaatsmaakte voor een jongere generatie, bleef de 
band. Vis bakken en vis eten, daar kreeg hij nooit 
genoeg van.  
Biem was een gelovige man. De kerk was erg 
belangrijk voor hem, iets dat hij van huis uit had 
meegekregen. Toen hij de laatste periode niet meer 
naar de kerk kwam, was dat te merken. Wij misten 
zijn galmende zang en ook zijn altijd betrokken 
reacties na afloop van de dienst en bij gemeente-
avonden. De gemeente is hem dankbaar voor zijn 
inzet in verschillende functies.  
In de dankdienst voor zijn leven stond de liefde 
centraal. De trouwtekst van hem en Jannie was 1 
Korintiers 13. We spraken over de liefde die hij heel 
praktisch vormgaf, in behulpzaamheid en trouw. Wij 
hebben Biem toevertrouwd aan de bron van de 
liefde, de God van hemel, zee en aarde. Moge Hij 
Biem verwelkomen in zijn Haven van rust.  
Wij bidden Jannie, de familie en vrienden, troost toe 
in deze dagen.  
ds. Geertje de Vries 
 

Van de voorzitter… 
Voor de 40 dagen tijd hadden we een mooi liturgisch 
project. 
Een grote bol sierde wekenlang de tafel. Ik maakte 
het door allemaal stukjes schors en mos op een 
bol, ”de aarde “ te plakken, met een uitsparing voor 
een smalle vaas  ,voor steeds wisselende takken/ 
bloemen met betekenissen. 
Hedera, witte bloesem, rose tulpen, brem in de vorm 
van een V, een blad van een sanseveria, viooltjes … 
De bol veranderde van kleur en van betekenis. Van 
paars naar rose, naar wit… 
De gedachten erachter is de manier waarop we 
omgaan met de aarde, met onze medemens. 
Hebben we hulpvaardige handen? Behandelen we 
de aarde en elkaar op een goede manier? 
Begin maart bereikte ons op skivakantie het bericht 
dat Willem de Kort was overleden. 
Het deed ons veel verdriet, we schrokken ….als er 
iemand goed was voor de medemens , de aarde ,en 
als er iemand daar zijn handen voor uitstak dan was 
het Willem. 
In het ziekenhuis in Den Helder had ik hem nog voor 
we weggingen bezocht, en met hem “gepraat”. 
Samen gebeden. Ik hoopte op nog een wonder. Ik, 
en velen met mij, hadden hem dat gegund.Net met 
pensioen, nog wat tijd voor jezelf, om te 
vissen,varen,wat al niet meer. .. 
Ook een bemanningslid van Marco stierf met zijn 
zoon in die week, en wij werden overmand. 
We zochten een kerk op en staken kaarsen aan. 

Voor in de kerk hing een schilderij en het ontroerde 
me. Dezelfde bol, maar nu met handen eromheen 
prijkte in de lucht. 
“Dit is Pasen…”fluisterde ik tegen Marco. 
De man die zijn hele leven metselde en bouwde voor 
ons dorp, voor vele mensen en ook voor onze kerk. 
Hoe vaak hadden de klompen het dak niet opgegaan 
voor pannen…? 
De man die viste, zijn hele leven, en goed was voor 
ieder mens. 
Ze waren ontvangen in de handen van de Vader…en 
zijn zoon… 
 

  
 
We onderbraken de vakantie en kwamen terug. 
Ik maakte een bloemstuk met een troffel, de handen 
liggen nu stil. 
Het werk ligt stil…die week bezochten we 3 
uitvaarten, en dat greep ons aan… 
De woorden van Geertje, waarin ze de gedachten 
van het Wad opriep, de stromingen met zijn eb en 
vloed, de geulen en zandbanken die Willem deed 
denken aan de Schepping ,waren een grote troost … 
Geven om de schepping, de aarde en om elkaar… 
Hij gaf zoveel om ons, dat te beseffen is een 
bijzonder moment. 
Op weg naar Pasen zingen we ook mooie liederen… 
We gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het 
levend water. 
Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal 
ons licht zijn…. 
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Veel mensen in de Gemeente hebben verlangen naar 
de lichtere dagen. Naar de lente en het nieuwe leven. 
Terwijl ik dit schrijf komt Marco binnen in het kantoor 
en verteld dat Biem is overleden. Als ik aan Biem van 
der Vis denk dan denk ik aan het moment dat hij bij 
mijn laatste bezoek de oude Bijbel van zijn vader en 
moeder in mijn handen legde. 
Hij kon zo stukken voordragen, reclameren, vroeger 
geleerd op school en doorgegeven met beide 
handen, maar ook door zijn stem als hij zong. 
Ook in deze familie is verdriet en gemis, wordt het 
Stil.  
Tussen waken, tussen dromen in het vroege 
morgenlicht wordt de steen van het graf genomen, 
horen vrouwen het bericht. Dat door dood en 
duisternis Jezus leeft en bij ons is… 
 
De laatste dag in de verkorte vakantie beklommen 
we een berg ,800 meter, de Bruchhauser Steine, en 
dat was een hele klim. Boven op de berg stond een 
kruis. 
“Ehre sei Gott in der Hohe” Met een adembenemend 
uitzicht. 
Toen we aan de andere kant afdaalden was er een 
soort van grot, ik ging erheen om te kijken en Marco 
maakte een foto…het kruis is nog zichtbaar  
 
…  
Het graf is leeg …zij die als eerste buigen over leven 
in haar schoot, zijn op Pasen kroongetuigen van 
nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, weten zich bevrijd 
voorgoed…. 
Ik hoop dat de Lente moed geeft, dat Pasen ons de 

veerkracht geeft om weer verder te gaan. Met onze 
werkzaamheden, veranderingen in de kerken. Een 
stilte hoek in de Maartenskerk, orgelwerkzaamheden 
in de Zeemanskerk. 
Nieuwe ambtsdragers die op 5 mei hopelijk zullen 
worden bevestigd. 
De vrienden van de Maartenskerk die afscheid 
moesten nemen van Joke van de Boomgaard, een 
zeer lieve, bijzondere en bijdragende vrouw en toch 
ook weer proberen om actief hun werkzaamheden 
voort te zetten. Onze organisten,alle vrijwilligers en 
ambtsdragers, onze kosters in Oudeschild ,de 
Cocksdorp en Oosterend , het is geweldig wat jullie 
betekenen. 
 
We worden daadkrachtig door het 
predikantsechtpaar Evert en Geertje gedragen, maar 
bovenal krijgen we kracht door het kruis, door Hem 
die zijn zoon gaf voor ons. De trouwe vaderhanden.. 
De stille week ligt voor ons, alle zieken en 
gemeenteleden in rouw om die zijn heengegaan, heel 
veel sterkte en troost toegewenst. 
Marco en ik kijken uit naar Paasmorgen als de tonen 
van de blazers buiten ons tegemoetkomen…. Vrolijk 
Pasen…hij is opgestaan.. 
Erna Drijver Tuinema 
 

Oosterend ontmoet Oosterend programma 
Er is door de voorbereidingscommissie een 
gevarieerd programma samengesteld. Iedereen is 
van harte welkom bij de verschillende onderdelen. 
Want juist de mix van Tesselse en Friese 
Oosterenders maakt deze ontmoeting waardevol. Het 
programma ziet er als volgt uit.  
 
ca. 9.30 uur: ontvangst met koffie/ thee in de 
Maartenskerk 
 
10.00 uur aanvang kerkdienst door de drie 
predikanten ds. Nicolette Vlaming, ds. Evert van 
Leersum en ds. Geertje de Vries.  
Met medewerking van Maartenscantorij o.l.v. Jaap 
van der Slikke, een blazersgroep van Excelsior en 
organist Jan van der Vis. 
ca. 11.00 uur koffie met Texelse koek in de kerk. 
ca. 11.30 uur: Keuzeprogramma, binnen of buiten de 
Maartenskerk. 
Binnen: uitleg over de geschiedenis van de 
Maartenskerk en de bijzondere dingen die er te zien 
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zijn door Kees Vlaming 
Buiten: dorpswandeling rondom de Maartenskerk en 
omgeving o.l.v. Jan Brouwer 
ca. 12.30 uur lunch in kerkelijk centrum de Parel t.o. 
de Maartenskerk 
ca. 14.00 uur Tesselse natuurquiz o.l.v. bestuurslid 
van de Historische Vereniging Texel 
ca. 15.00 uur afsluiting en daarna voor de Friezen 
vertrek naar de boot van 16.00 uur. 
 

Interieur Maartenskerk 

De stiltehoek in wording. 
 
Vorig jaar presenteerde de interieurcommissie 
plannen voor een herinrichting van de Maartenskerk. 
Een stiltehoek in de rechterzijbeuk en een 
expositiehoek in de linker zouden meer rust en 
overzicht in de kerk moeten brengen. Dit plan werd 
goedgekeurd door de kerkenraad en op de 
gemeente-avond. Inmiddels zijn de werkzaamheden 
begonnen. Met Pasen zijn de eerste vruchten ervan 
te zien. De stiltehoek heeft vorm gekregen en het 
aanzicht van het liturgisch centrum ziet er rustiger uit. 
De expositieruimte vraagt nog wat meer werk, maar 
ook dat zal in de komende tijd worden ingericht.  

Op bijgaande foto’s zijn de eerste resultaten te zien. 
De komende tijd zullen we het beproeven. Laat ons 
weten wat u ervan vindt.  

Een opgeruimd liturgischcentrum 

Pinksteren in de kunst 
Verbeeldingen van Kerst en Pasen zijn gemakkelijk 
te vinden in de geschiedenis van de schilderkunst. 
Maar met Pinksteren ligt dat toch anders. Het lijkt wel 
alsof dit derde grote feest een beetje in de schaduw 
blijft staan van de andere twee grote feesten. Terwijl 
de Geest toch alles te maken heeft met creativiteit en 
scheppingskracht. 
Daarom willen we op zoek gaan naar sporen van de 
Geest 
En wel op dinsdag 7 mei van 20.00u tot 21.30u in De 
Parel 
Van tevoren even aanmelden wordt op prijs gesteld 
Ds. Evert van Leersum 
 

Overpeinzingen van een aardebestormer... 
“Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een 
schaduw heen.” 
Dat is lied 292 uit het oude liedboek van 1938. 
Daarna is het niet meer opgenomen in de twee 
nieuwe liedboeken die daarop volgden. 
Wat ik er aardig aan vind, is de melodie en ook nog 
de tekst van vers 1. De overige verzen zijn behoorlijk 
gedateerd en daardoor is het m.i. heel terecht dat dit 
lied niet meer voorkomt in het liedboek dat thans in 
gebruik is. Maar ondanks dit alles hebben we dit lied 
gezongen in de oudejaarsdienst in De Cocksdorp. 
Twee verzen: vers 1 met de oude bekende tekst en 
vers 2 met een wat aangepaste tekst. Het wonder is 
dat er van harte gezongen werd, zelfs door de 
jongeren. Kennelijk liggen melodie en tekst nog goed 
in het gehoor. 
Beste lezeressen en lezers, dat uren, dagen, 
maanden en jaren als een schaduw heen vliegen, dat 
zal iedere oudere en jongere beamen. Anders 
gezegd: de tijd vliegt en wij vliegen mee! Weet u, ik 
groeide op in de tijd dat iedereen nog herinneringen 
had aan de tijd van de 2e W.O.  Maar inmiddels leeft 
er bijna niemand meer die deze bange tijd zelf nog 
als volwassene beleefd heeft. Maar ook weer zo'n 
mooi en bijzonder wonder: toch wil vrijwel niemand 
de herdenking van de 4e mei kwijt. Massaal staat 
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men op de Dam in Amsterdam en op vele andere 
vaderlandse plaatsen in steden en dorpen, ter 
herinnering aan deze allang voorbije droeve dagen. 
Hopelijk wordt deze traditie nog lang in ere 
gehouden, ondanks dat de uren en dagen, enz. als 
een schaduw heen vliegen. 
“Ach,wij vinden,waar wij staren, niets bestendigs hier 
beneên!” dat is de tweede regel uit vers 1. 
Met andere woorden: alles is tijdelijk. Van alle 
mensen, dieren en dingen moet je eens afscheid 
nemen, daar ontkomt geen mens aan. Toch is er wel 
iets blijvends. Ieder mens verandert bij leven wel iets 
aan Gods schepping. Of je nou timmerman, boer, 
advocaat of schooljuf, etc. bent, je bouwt iets op. Je 
verandert iets aan de bestaande wereld om je heen. 
Laten we zo optimistisch zijn dat dat kleine beetje wat 
wij zelf toevoegen aan de bestaande wereld een 
positieve bijdrage is. Verreweg de meeste mensen 
deugen. Die bouwen en werken in als het ware in alle 
stilte op de achtergrond. Daar wordt zelden of nooit 
aandacht aan geschonken omdat het niets bijzonders 
is. Omdat vrijwel iedereen dat doet: een stukje van 
de wereld veranderen in positieve zin. Laten we niet 
vergeten dat wat de aandacht vraagt, dat wat 
uitzondering op de regel is, dat zoiets altijd het 
nieuws is waar de kranten over schrijven en andere 
media zich druk over maken. Verreweg de meeste 
mensen deugen maar wie niet deugt weet altijd de 
aandacht op zich te vestigen. 
“Op den weg, dien wij betreden, staat geen voetstap 
die beklijft”, zo gaat dat oudejaarslied verder. 
Symbolisch gezien geloof ik daar, gezien 
bovenstaande, niks van. Vaak genoeg betreden we 
oude paden waar de voetstappen van eerdere 
generaties nog te vinden zijn. Maar vaak genoeg 
maken we tevens oude paden nieuw of slaan we 
nieuwe onbetreden wegen in... 
“Al het heden wordt verleden, schoon 't ons 
toegerekend blijft”, zo besluit vers 1. Ja, vandaag is 
zo weer gisteren! Maar wat God betreft, mogen we 
vast wel vanuit het heden bouwen aan de dagen van 
morgen. In de hoop en verwachting dat het betere 
dagen zijn dan dagen die gevuld zijn met het duister 
van het kwaad. Zie, onze dagen worden alweer 
langer en lichter.  

U allen licht en leven toegewenst, met groeten van 
huis tot huis, drs. H.J. Boon 
 

Van het Diaconaal Team 
De collecten brachten in januari € 881,77 op, 
waarvoor onze hartelijke dank.  
Extra bijdragen in januari zijn gegaan naar: MAF, 
vliegtuigonderdelen om op Madagaskar te kunnen 
blijven vliegen: € 100,00; Bartiméus Fonds: bijstand 
voor blinden en slechtzienden: € 100,00;Tearfund: 
traumacentra in oorlogsgebieden: € 100,00; ZOA: 
veilige plek voor vluchtelingen in Syrië, Soedan en 
Ethiopië: € 100,00; Red een Kind: groente- en 
fruitzaden en traumazorg voor kinderen in Pibor (Zuid 
Soedan): € 100,00.  
 
Het rooster voor maart ziet er als volgt uit: 
Zondag 3 maart: (40 dagentijd) 1e collecte: KIA 
Zending: Libanon: predikanten opleiden voor het 
Midden-Oosten. Uitgang uitgangscollecte: diaconie 
Zondag 10 maart: 1e collecte: KIA Zending, 
Indonesië: sterke vrouwen in de kerk, 
uitgangscollecte? 
Zondag 17 maart: 1e collecte: KIA Zending Rwanda: 
Leerzame stripverhalen voor kinderen   
uitgangscollecte: diaconie 
Zondag 24 maart: 1e collecte: Protestantse kerk, 
Missionair werk: Het paasverhaal voor heel 
Nederland, uitgangscollecte? 
Zondag 31 maart: (Pasen)1e collecte: KIA-

werelddiaconaat: Colombia: kansarme jongeren 
opleiden voor horeca   2e collecte: diaconie 
Zondag 7 april: 1e collecte:  diaconie 
 
Mocht u aan één van de bovenstaande collectes 
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken 
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Waddengemeente. 
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of 
de collectedatum vermelden. 
 
Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal 
Team. 
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.  
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Kerkenraad: scriba: Henk van den Top, Rozendijk 15, 1791 PC Den Burg, scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-365579 / 0637343487 
Voorzitter: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526  
Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874  
Voorzitter: Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-312983  
Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.  
Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-310681  
Predikant: ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1797 AZ Den Hoorn, predikant@pgwaalkoogdenhoorn.nl en anne.kooi@planet.nl tel. 0222-
729039 / 06-20601270 
Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202 
- kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com  tel. 050-5535912 

 

 

 

 

 
 
Kerkdiensten april/mei 
alle diensten beginnen om 10 uur 
 
 7-4      De Koog          ds. G. Arnoldus (Biddinghuizen) 
                                    Coll.: Oost-Europa   
 
14-4     Den Hoorn       ds. Anne Kooi  
                                    Coll.: Voedselbank 
                                      
21-4     De Koog          ds. T. Verbeek (Rotterdam)    
                                    Coll.: Rotterdams project Het Anker 
 
28-4     Den Hoorn       Mevr. M. Bossenbroek (Nunspeet)  
                                    Coll. Kliederkerk 
 
5-5       De Koog          ds. Anne Kooi 
Heilig Avondmaal        Coll.: Werelddiakonaat 

 
Collectes februari 
Diaconie              €  385 
Kerkrentmeesters             €  318 
Via QR-code                              €    10 

Uit de kerkenraad 
Na en tijdens de coronacrisis vroegen we ons af: hoe 
gaat dat straks, komen de mensen wel weer? 
Inmiddels merken we dat er weer volop leven in de 
brouwerij zit en dat er nieuwe initiatieven zijn om met 
elkaar gemeente te zijn. OK-café (OK=Open Kerk) in 
Den Hoorn, een gespreksgroep in De Koog, de 
Jeugd van Vroeger die twee keer bij elkaar kwam en 
van een andere orde, maar toch: het huisje Mosk 
waarin we gasten gaan ontvangen die ons helpen de 
deur van de Kogerkerk vaker open te zetten. Dat was 

allemaal niet zo voor corona. Reden tot 
dankbaarheid! 
Het bezoekwerk wordt nu voornamelijk door de 
kerkenraad gedaan. Het zou fijn zijn als er een paar 
mensen kunnen helpen als bezoeker (m/v) in een 
bepaalde wijk of dorp. Huisbezoeken worden meestal 
erg op prijs gesteld en wat zou het fijn zijn als we dat 
vaker kunnen doen. In alle dorpen, maar ook in Den 
Burg, willen we graag meer op bezoek. Wie helpt? 
Dat de actie Kerkbalans weer zo’n € 19.000 heeft 
opgeleverd is ook een reden tot dankbaarheid. 
Minder leden en toch dezelfde opbrengst. Met drie 

http://www.kerkpleintexel.nl/
mailto:scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl
mailto:predikant@pgwaalkoogdenhoorn.nl
mailto:w.luiken@planet.nl
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kerkgebouwen, de Schuilhut en de Hoeksteen als 
bezit en een 80% plaats voor een predikant zijn de 
kosten hoog. Het college van kerkrentmeesters in 
nieuwe samenstelling gaat zich buigen over een 
meerjarenplan om de kosten en baten in evenwicht te 
krijgen. Daar horen we t.z.t. meer over. Herman 
Ridderinkhof nam als ouderling-kerkrentmeester voor 
het eerst deel aan de kerkenraadsvergadering. We 
hoorden van hem dat hij zich welkom voelt in de 
gemeente. Fijn! 
Gesproken werd over het voorstel van het Eilandelijk 
College van Kerkrentmeesters over meer 
samenwerken en tegelijkertijd de regie bij de 
gemeente houden als het om bezit en financiën gaat. 
De kerkenraad ging akkoord met het voorstel en 
bespreekt dat graag met de gemeente. We besloten 
de gemeenteavond van 17 april te laten vervallen en 
naar 22 mei te verplaatsen. In die week zullen ook de 
Waddengemeente en Den Burg gemeenteavond over 
dit onderwerp houden. 
Met Pasen en Pinksteren zijn er twee diensten: een 
in De Koog en een in Den Hoorn. We bespraken de 
bemensing qua geluid, ambtsdragers, organisten. Er 
zat veel regelwerk aan vooral vanwege de 
onderbezetting voor techniek. Heel fijn dat ouderling-
kerkrentmeester John uit Den Burg wil komen helpen 
op Eerste Paasdag. 
De Jeugd van Vroeger gaf suggesties en wensen 
over het zingen mee naar de kerkenraad. Zingen is 
meer dan het lijkt. Als je bekende liederen zingt ‘gaat 
je hart open’. Zou het mogelijk zijn om een kleine 
cantorij te maken? Of incidenteel hulp om een nieuw 
lied aan te leren? Responsies tijdens het gebed 
kunnen wel, maar alleen als ze goed bekend zijn. 
Anders leiden ze af van het gebed. Er werd natuurlijk 
nog meer gezegd. Feit is dat we blij zijn met de input. 
Ds. Anne vraagt nadrukkelijk om feedback. Is er een 
lied te moeilijk? Of juist zeer gewenst? Laat het haar 
weten! 
Huisje Mosk vordert. Vanaf half maart tot eind april 
komen er Ermeloërs helpen met schilderen en vloer 
leggen. We hopen dat gastvrouw Mijke er begin mei 
in kan trekken en we begin juni de eerste gasten 
kunnen ontvangen. Tot die tijd is er nog veel te doen. 
Giften voor de zonnepanelen en de inrichting zijn ook 
nog welkom. 
Op 11 april is er weer kerkenraad. Agendapunten 
kunnen doorgegeven worden aan de scriba. 
We wensen jullie gezegende lenteweken! 
Fiet van Beek, voorzitter 
 

De Hoeksteen, de priester en de toga 
Wat het protestantisme van het Rooms-katholicisme 
onderscheidt is onder andere het ‘priesterschap van 
alle gelovigen’. De kritiek op de organisatie en de 
religieuze pretentie van de Rooms Katholieke Kerk 
van vóór de reformatie, ging voor een deel over de 
macht die de priesterstand over de gelovigen 
meende te kunnen hebben. Een priester zou tussen 
de gelovigen en God in staan. En de priesters 
pretendeerden te kunnen bemiddelen in de vergeving 
van zonden. Daar moest dan veel voor betaald 
worden. Denk maar aan de handel in aflaten. De 

Rooms Katholieke Kerk beschermde haar positie in 
de hoofden en de harten van de gelovigen door te 
zeggen dat er buiten de kerk geen redding mogelijk 
was. 
Voor de nieuwe protestantse bewegingen was het 
democratiseren van de kerk heel belangrijk. Iedereen 
was gelijk en even belangrijk, vond men, en iedereen 
had rechtstreeks toegang tot God. Daar was geen 
priester voor nodig. Sterker nog: iederéén kon 
priester zijn. Voor die overtuiging is een Bijbeltekst 
fundamenteel, namelijk 1 Petrus 2: 4-9 (NBV21): 
“Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de 
mensen werd afgekeurd maar door God werd 
uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf 
als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap 
om geestelijke offers te brengen die God, dankzij 
Jezus Christus, welgevallig zijn. In de Schrift staat 
immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb 
uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop 
vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij 
voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op 
vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de bouwers 
afkeurden is de hoeksteen geworden.’ En: ‘Het is een 
steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan 
men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren 
Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze 
bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk 
dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft 
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.” Iedere 
gelovige is een priester. Samen vormen ze als 
bouwstenen de tempel (kerk) en ze zijn in de wereld 
een heilige priesterstand, een koninkrijk van 
priesters. Die priester-bouwstenen zijn in woord en 
daad afgeleiden van de grote levende steen die 
Jezus is. En kenmerkend voor hem is dat die steen 
als Hoeksteen is afgekeurd door de bouwers. Hij is 
voor de mensen ook een ‘steen des aanstoots’ (een 
skandalon in het Grieks). Het priesterschap van alle 
gelovigen is dus gefundeerd in die aangevochten 
Hoeksteen die Jezus representeert. Wie had dat 
gezocht achter De Hoeksteen! 
Na de reformatie waren de priesters als kerkelijke 
functionarissen die zich boven de mensen stelden, 
niet meer welkom in de kerken. Veel priesters gingen 
overigens mee met de reformatie. Zij hadden het idee 
dat als ze hun liturgische gewaad aflegden ze vanzelf 
wel protestant zouden zijn. Er waren ook veel 
rondzwervende predikers die er maar een potje van 
maakten en zo hun eigen evangelie verkondigden. 
Zo komt dan de toga in beeld. Een toga is een mantel 
die uitdrukt dat de drager serieus aan een erkende 
universiteit studie heeft gemaakt van de Bijbel, zodat 
allerlei ‘wind van leer’ aan banden kon worden 
gelegd. De vroegere Nederlandse Hervormde Kerk – 
dan nog één met de Gereformeerde kerken – gaat 
werken met predikanten die een academische 
(zwarte) toga dragen. De betekenis daarvan is dat 
men geen pretentie heeft boven de gelovigen te 
staan, en dat alles wat van de kansel verkondigd 
wordt in een academisch debat toetsbaar is. Dat wil 
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zeggen: open, transparant, controleerbaar en 
herhaalbaar. De protestantse prediker-ambtsdrager 
heeft het evangelie niet in eigendom, maar heeft wel 
de taak om de grenzen te bewaken: hij/zij is een 
dienaar van het Woord van God. 
Je kunt het vergelijken met andere ‘ambtsdragers’ 
zoals rechters, advocaten en officieren van justitie, 
die met hun toga ook hun ambt bewaken. Die toga 
drukt uit dat bijvoorbeeld een rechter niet zijn eigen 
mening verkondigt, maar gehouden is aan de wet; 
net zoals de predikant niet zijn eigen mening 
verkondigt, maar gehouden is aan de Bijbel. Nu weet 
ik ook wel dat de zwarte toga in de beleving van de 
kerkgangers toch regelmatig wel weer als een 
liturgisch gewaad gezien wordt. Maar goed, voor de 
goede verstaander is dat in elk geval minder het 
geval dan bij de gebedsmantels die tegenwoordig 
ook volop aanwezig zijn in onze kerken, - waar ik 
overigens niets vanaf wil doen. 
Ik schreef dit stukje omdat gemeenteleden vroegen 
naar het verhaal van de zwart/grijze toga. Zie 
hierboven; maar ik wil er dan ook graag nog wat 
persoonlijks aan toevoegen. Ooit hoorde ik in een 
gevangenis een afschuwelijk en volstrekt 
gewetenloos verhaal aan. Hoe zich dat verder 
ontwikkeld heeft doet er niet toe. Wat er wel toe deed 
was mijn gevoel persoonlijk gedragen te zijn door het 
priesterschap van alle gelovigen. Daarin vond ik de 
moed om contact te houden met deze mens, om 
tegelijkertijd het roer recht te houden. Ik voelde dat 
het niet voor niets was dat ik door onze kerk de toga 
omgehangen had gekregen. Die was voor mij een 
hoog te houden symbool van de nederige 
democratische gebutste levende Hoeksteen die kiest 
voor oprechtheid zonder het lijden te mijden, en 
zonder in zwart/wit denken te vervallen. 
Ds. Anne Kooi 
 

Kooger gespreksgroep 
De Kooger gespreksgroep is in februari van start 
gegaan in De Schuilhut en bestaat momenteel uit 7 
personen, in een mooie mix van leeftijden, mannen 
en vrouwen en ‘Koogers’ en ‘van buiten De Koog’. 
We hadden een goeie eerste middag. Afgesproken 
is, dat we de eerste maanden maandelijks 
bijeenkomen, om met elkaar een ons passende 
manier van in gesprek zijn te ontwikkelen. De 
volgende middag vindt (vond, als u dit leest) plaats 
op 26 maart, op uitnodiging bij Jaap de Bruyn, 
Plevierstraat 29. 
Henk van den Top 
 

OK-Café op 26 april 
Na het succes van het eerste Open Kerk-café in 
februari, het OK-café, komt er een vervolg. 
Op vrijdagmiddag 26 april is De Hoeksteen weer 
open voor iedereen die maar wil komen. We 
beginnen om 14.30 uur en we eindigen om ongeveer 
17 uur. Voor een hapje, een drankje en een praatje 
wordt gezorgd. Het is vooral leuk als er mensen 
vanuit het dorp langskomen. Voel je welkom!  
Anne Kooi 

Jeugd van Vroeger 
Op woensdag 6 maart vond de 2e middag van ‘de 
Jeugd van Vroeger’ plaats met als thema ‘de rol van 
muziek in je geloofsbeleving’. De middag trok 19 
bezoekers en opvallend was, hoeveel deelnemers 
zelf een bijdrage verzorgden. Ouderlingen Jacob en 
Henk werden in de uitvoering weer ondersteund door 
Stefanie Bremer en Alie Vlaming. 
Bij het welkom was er thee, met koek, met dank aan 
Rietha Lap en Joke Sabelis. 
We begonnen met een gebed, gezongen door 
ouderling Jacob Lap. Diaken Stefanie begeleidde op 
het orgel de samenzang van “Kom nu met zang vol 
zoete tonen’. Jacob las vervolgens uit de brief aan 
Colossenzen en een toepasselijk psalm van David. 
Er werd gezongen door Joke Sabelis, Rietha en 
Jacob Lap, waarna het paar werd geïnterviewd over 
de rol van muziek in hun gezamenlijk geloof. 
Henk verzorgde een overdenking, waarin het effect 
van muziek in ons geloof werd uitgediept, met 
voorbeelden uit de eigen gemeente. Erik Scherder 
werd aangehaald, in zijn uitleg over de werking van 
muziek op en in het brein. Dat uiting geven aan ons 
geloof ons zingend vaak makkelijker gaat, werd 
beaamd. We zongen daarop’ lied 23c, vanwege de 
samensmelting van melodie en tekst, zoals Stefanie 
opmerkte. 
 

 
 
Vervolgens is in 4 groepen aan de hand van 
vragenkaarten met elkaar gesproken over eigen 
muzikale beleving en geloof, jeugdervaringen en 
voorkeuren. De tafelleiders Piet Schneider, Gery Lap, 
Jan van Hoek en Marian van Hoek zorgden ervoor 
dat ieder aan de beurt kwam rond de gestelde 
vragen. 
Bij de nabespreking kregen de kerkenraadsleden van 
de Jeugd van Vroeger adviezen mee, hoe in onze 
kerkdiensten de rol van muziek beter tot haar recht 
zou kunnen komen: elke dienst ook bekende liederen 
zingen zodat door de gemeente van harte 
meegedaan kan worden, nieuwe liederen écht 
inoefenen, niet alleen door het voor te spelen op het 
orgel, maar door het in stukjes voor te laten zingen 
door iemand die het echt kent en dan na te zingen, 
zodat het lied bekender wordt, meer gebruik van 
muziekinstrumenten. Beloofd is dat alle suggesties 
doorgegeven zouden worden, wat inmiddels gebeurd 
is. Ook het idee om voor de dienst een ‘aangevraagd’ 
lied zingen, gekozen door een jarige werd geopperd. 
Bij de thee zong Alie Vlaming terwijl ze zich op de lier 
begeleidde. 
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Willy Plug droeg een fraai gedicht voor waarin we 
allemaal aangesproken werden. Vervolgens was er 
een spel, gemaakt en georganiseerd door Stefanie. 
Vijf groepen speelden als het ware tegen elkaar. In 
de groepjes werd samengewerkt en na een tijdje 
alleen nog gefluisterd. Drie keer werd het spel als het 
ware onderbroken omdat het antwoord op een vraag 
gezongen werd.  
‘Wat de toekomst brengen moge’ werd op orgel 
begeleid, ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ door 
gitaarmuziek en ‘Geest van hierboven’ door 
accordeonspel. 
Na het spel kwamen we terug in de kring en droeg 
Piet Schneider een gedicht voor van Jacqueline van 
der Waals, gekozen vanwege het thema van deze 
middag. 
Alie leerde ons vervolgens ‘Donna nobis pacem’ in 
canon te zingen. Ook een nieuw lied werd ons op 
papier aangereikt en zongen we na een minuut of 5 
zomaar mee. Dat bevestigde de aangereikte 
adviezen, verwoord door onder andere Martha de Wit 
en Bertha Bogaard. 

Daarna werd een fraai muzikaal intermezzo verzorgd 
door Gery Lap, Marian Schneider en Jacob Lap op 
hun instrumenten. 

 

Vervolgens viel de pompoensoep, gemaakt door 
John van Bommel, in de smaak. 
We hebben de middag daarna ‘geëvalueerd’. Dat we 
met dit soort middagen doorgaan was de conclusie, 
zeker als er zoveel bijdragen geleverd worden door 
de Jeugd van Vroeger zelf. Maatje Tjepkema 
bedankte alle medewerkenden namens de 
bezoekers. Begeleid op gitaar zongen we tot slot de 
Elly&Rikkert-versie van het ‘Onze Vader’. 
De middagen worden gehouden in de donkere 
maanden, dus stoppen we nu tot oktober. 
Voor de eerstvolgende middag staat als thema 
“Hopen, vertrouwen hebben’. De eerste bijdrage is al 
toegezegd: Gerdy Grabowski zal dan een verhaal 
vertellen. 
Jacob Lap en Henk van den Top 
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Centrale redactie: 
Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman 
PG Den Burg: Corrie Hordijk 
Protestantse Waddengemeente: Marjan Krotje 
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot 
Predikanten: Hans Marseille 
Eindredactie: Erik van der Spek 
Drukwerk: Gerrit van Strien 
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk 
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren. 
Inleveren kopij voor 24 april 17.00 uur. Niet 
gemeente gebonden stukken naar:  
spek-druif@introweb.n
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